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Een meditatie bij Pasen 2025 

 

Hij zat daar alleen aan het tafeltje te eten. Aan zijn outfit te zien, was het geen dagelijkse restaurant 
bezoeker. Hij was duidelijk onderweg.  Een eenvoudige vraag naar “het pepervaatje” opende het 
gesprek. Op weg naar Compostella? Affirmatief was het antwoord. Een verlangen van reeds jaren 
geleden, maar tijdens covid werd zijn vrouw ziek. De vooruitzichten waren niet gunstig en hij bleef thuis. 
Het werden vijf jaren van intensieve zorgen, alles in dienst van datgene wat moest komen. Zichzelf 
wegcijferend voor de andere, het leven delen tot het einde toe. Woorden waren niet meer nodig, een 
eenvoudig gebaar volstond. Hij begreep haar alvorens ze het kon zeggen. Het was nu 3 maanden geleden 
dat ze overleden was. Bij zijn kinderen kon hij wel terecht maar het was niet meer hetzelfde als voorheen. 
Hij miste haar, het thuiskomen bij haar, de emoties delen, vertellen hoe de dag geweest was. Hoe zwaar 
kan een afscheid zijn. Twee levens die versmolten waren tot één. Ze kenden elk plekje van hun lichaam 
en hun geest.  

De tocht naar Compostella duurt maanden en begin augustus wou hij er toekomen. Onderweg zoekend 
naar een nieuwe toekomst, een nieuwe horizon. Hoe het leven terug opnemen? Al stappend kan je niet 
achterom kijken want dan struikel je . Enkel dat wat voor je ligt is van belang. Een pelgrim van hoop met 
in zijn rugzak al datgene wat mooi geweest was als voedsel voor onderweg.  

 

 

 

Dauw hangt nog in de ochtendlucht terwijl Maria Magdalena huilend bij het lege graf staat. Haar hart is 
gebroken en het enige tastbare, zijn lichaam, was verdwenen. Hoe moest het nu verder ? Pas toen ze bij 
haar naam genoemd werd, gaan haar ogen open. In een reflex van blijdschap wil ze Hem omhelzen en 
vasthouden. Nooit meer loslaten. 

Maar Jezus spreekt woorden die even hoopvol als troostend zijn. “Houd me niet vast.” 

Dicht bij de grot in Lourdes, daar waar de hemel de aarde raakte, daar is Maria troostend aanwezig. Niet 
om in de droefheid te blijven hangen, maar juist om op te staan, opnieuw op weg te gaan als pelgrim vol  
nieuwe hoop. Of zoals onze aartsbisschop ons meegaf in zijn paasboodschap. Het graf is wel leeg, maar 
is gevuld vol met hoop.  

Samen op weg als pelgrims van hoop, zo gaan we dit jaar op bedevaart naar Lourdes. Zo willen we 
uitkijken naar het nieuwe leven dat voor ons ligt, de nieuwe toekomst, de opstanding. Wie loslaat in 
vertrouwen, opent een nabijheid op een nieuwe wijze. Steeds inniger in geloof , hoop en liefde . Zo 
kunnen we (her) verrijzen en tot nieuw leven komen.  

 

Zalig Pasen  

 

Paul Van Assche en Christian Van Robaeys 

Diakens en directeurs van de Diocesane Lourdesbedevaart 

22/04/2025  

 



 

 

 

      
 

 

  

 

Op paasmaandag , de dag dat we de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus vieren, 

heeft God hem geroepen. Paus Franciscus. 

 

 

 

 
 

 

De engel sprak de vrouwen aan en zei:  
“Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt,  

de gekruisigde.   
Hij is niet hier.  

Hij is verrezen. 
 

Mt 28 5,6 

Donderdag herdenkingsdienst in Koekelberg 
 
 

Donderdag 24 april (om 19 uur) is er in de Basiliek 
van Koekelberg een eucharistieviering met de 

bisschoppen om paus Franciscus te herdenken. 
 



 

 

 
 

 

Accueil et Messe d’ ouverture 17 aout 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je ne sais pas où courir. J'entends les explications mais pour les transformer en actes concrets, je décide de 
suivre. Il faut encore suivre les bonnes personnes. J’apprends du petit Clément le plus jeune des Druenne, qui 
semble tout à fait dans son élément, du haut de ses 2,5 ans. Anne, très maternelle, m’explique ou me dit ce 
qu'elle fait pour le cas où cela me donne des pistes. Merci. Chacun a sa place, trouve sa place. Je trouve 
quelqu’un a pousser le premier jour, ou à tirer. Le premier jour, Messe à 11h. Cela suppose une préparation de 
1h à 1h30 pour s’y rendre. On prend une voiturette, ou un carosse, que l’on tire comme dans certains pays 
asiatiques. Chaque déplacement, suppose une attente pour constituer le cortège de tous les malades. Et c’est 
le moment de faire connaissance avec la personne que tu conduis. Où chercher un contact visuel, si elle ne  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/mei   Scherpenheuvel   
8u  Eucharistieviering  
9u  Rozenkrans ( uitzending via EclipsTV) 
11u  Eucharistieviering  
15u  Eucharistieviering  
18u  Vespers   

  Doorlopend mogelijkheid tot verering 
8/mei     

8u  Eucharistieviering  
9u  Rozenkrans    

11u  Eucharistieviering  
15u  Eucharistieviering  
18u  Vespers   

  Doorlopend mogelijkheid tot verering 
     

25/mei   Basse Wavre   

10u30  Eucharistie   

11u30-18u Doorlopend mogelijkheid tot verering 
18u  Eucharistie   

     

     

28/mei   Leuven 8u45   
8u45  Eucharistie   

10u - 15u Doorlopend mogelijkheid tot verering 
     

     

28/mei   Koekelberg   
19u30  Gebedswake  
     

29/mei     

14u  Procession entre la Basilique et  

  

la grotte ( passage  via l église de la Madelaine 
) 

17u  Vêpres   

     

30/mei     

9u  Laudes   

9u30-10u Vénération silencieux  
10u  Messe   

11u  Vénération  avec chapelet  
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