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Beste bedvaarder 

Een terugblik op onze bedevaart van het voorbije jaar 2024. 
 
Met net geen 500 bedevaarders zijn we de voorbije zomer op weg gegaan 
naar Lourdes en dit voor de 60ste keer. Een jubeleditie  in het bijzijn van 
onze aartsbisschop Luc Terlinden. Voor sommigen was het de eerste keer, 
een kennismaking met datgene wat Lourdes allemaal te bieden heeft, voor 
anderen een blij terugkeren naar die plaats waar de verbinding met God 
zo vanzelfsprekend lijkt. Hoe dan ook, ga je voor het eerst of voor de 
zoveelste maal, Lourdes grijpt je steeds op een andere en vernieuwende 
wijze. Je keert altijd anders terug dan voorheen.  
 
Dit jaar mochten we vele nieuwe bedevaarders begroeten waaronder vele 
jongeren. Samenzijn , het leven delen en samen bidden, de broederlijkheid 
groeit met de dag. Een ervaring die we willen delen met anderen en is dat 
niet wat ons bij ons doopsel meegegeven wordt. Ga en verkondig.  
 
Deze editie bevat een fotoreportage van de belangrijkste momenten van 
de bedevaart. Alle foto’s zijn van de hand van  Ignace de Corswarem. Een 
mooie herinnering aan de voorbije bedevaart.  
 
Getuigenis van een deelnemer: 
 
«“Ik kam al jaren naar Lourdes, maar deze keer was het anders. Wat mij 
opviel was het zien van de grote dienstbaarheid, al de gebaren van 
broederschap  van zovele mensen in de hotels. De gastvrijheid van de 
hospitaliteit Notre-Dame. Zowel jong als oud, altijd zorgzaam en met een 
glimlach. 
 
Wat een mooi geschenk ontving ik op deze 60ste verjaardag van de 
bedevaart Mechelen-Brussel. » 
 
 
Paul Van Assche et Christian Van Robaeys 
Directeurs diocesane bedevaart Mechelen-Brussel 

mailto:lourdesmb@diomb.be
http://www.lourdesmb.be/


 

 

 
 

 

Accueil et Messe d’ ouverture 17 aout 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je ne sais pas où courir. J'entends les explications mais pour les transformer en actes concrets, je décide de 
suivre. Il faut encore suivre les bonnes personnes. J’apprends du petit Clément le plus jeune des Druenne, qui 
semble tout à fait dans son élément, du haut de ses 2,5 ans. Anne, très maternelle, m’explique ou me dit ce 
qu'elle fait pour le cas où cela me donne des pistes. Merci. Chacun a sa place, trouve sa place. Je trouve 
quelqu’un a pousser le premier jour, ou à tirer. Le premier jour, Messe à 11h. Cela suppose une préparation de 
1h à 1h30 pour s’y rendre. On prend une voiturette, ou un carosse, que l’on tire comme dans certains pays 
asiatiques. Chaque déplacement, suppose une attente pour constituer le cortège de tous les malades. Et c’est 
le moment de faire connaissance avec la personne que tu conduis. Où chercher un contact visuel, si elle ne 
peut pas parler. Et entrevoir les drames des vies de tant de personnes. Et cela te pousse à te surpasser pour 
soulager tout ce que tu peux. A apprendre du beau sourire de Denise qui ne peut rien avaler et absolument 
rien faire par elle-même. C’est une école de vie. Pour ces enfants de tous les âges qui viennent avec leur famille.  

 

Onthaal en de openingsviering  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistische processie  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Viering aan de grot 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Als  “open armen” gebouwd zoals de Basiliek van de Rozenkrans, 
nodigt  de Accueil Notre-Dame ons uit om ieder mens als een 

unieke en waardige persoon te onthalen. 
 
 
 

 

Dank u wel aan alle 
hospitaliers 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Victoria de Séjournet-de Moffarts  

           
Le pèlerinage avec le clan et Feu Notre Dame de Lourdes fut une magnifique semaine dans nos vacances 
d’été. Nous sommes des habitués de Lourdes mais avons fait une longue pause et c’est désormais au tour 
de nos enfants de découvrir Lourdes avec le pèlerinage de Malines-Bruxelles. Ils l’ont fait avec grande joie 
au sein du service enfants et du service ados. Sous le regard bienveillant de la vierge Marie, chaque membre 
de notre famille a grandi, chacun à sa manière. 
Le clan nous a chaleureusement accueilli en tant que famille, ce qui nous a permis de vivre pleinement ce 
pèlerinage. On a déjà hâte de participer aux 60 ans du pèlerinage l’année prochaine!  
 
Alexandra en Sébastien, Thibault, Elise, Lucie, Chloé en Clément Druenne-Flama  
 

 
 
 
 
 
 
Mariette, Hospitalière du pèlerinage de Malines-Bruxelles à Lourdes et veilleuse 
de nuit jusqu'à l'âge de 80 ans. 
 
Mariette est génial ! !! 

 
Elle est un livre non écrit. Je n'ai jamais compris qu'une telle joie de vivre, un tel contentement et une telle 

 

Mijn eerste bedevaart 
 
Voordat ik naar Lourdes ging, was ik verdrietig en bang, omdat ik twee jaar geleden mijn echtgenoot verloor. . 
Mijn leven stond op zijn kop en ik klampte me vast aan het gebed, ik ben heel Mariaal. Toen vertelde Anne, de 
maatschappelijk werkster in mijn parochie, mij over een bedevaart die georganiseerd werd door het bisdom 
Mechelen-Brussel, waarvan ik niet op de hoogte was. Het was voor mij een kans en een vreugde om naar 
Lourdes te gaan. De ontdekking van de hospitaliteit was een grote vreugde: ik voelde mij deel van een familie, 
een christelijke familie, zo broederlijk, een gastvrijheid die ten dienste stond van anderen, vooral van minder 
validen. Dat raakte mij enorm, vooral de houding van de voorzitter, haar kalmte in moeilijke situaties, dat heb 
ik gewaardeerd. 
 
De pelgrimstocht gaf mij mijn vreugde en zelfvertrouwen terug en gaf mij de mogelijkheid om op mijn eigen 
manier te rouwen. 
Ik voelde mij nuttig door de minder validen die ik hielp. Ik kon niet naar Lourdes gaan zonder dienstbaar te zijn. 
Dat is voor mij onmogelijk, want mijn gebed moet gepaard gaan met daden van naastenliefde: mezelf ten 
dienste stellen van anderen maakt mij gelukkig en ik sta vol bewondering voor wat jullie doen.  
Wat de sfeer betreft, de sfeer bij de scouts was goed. Ze waren erg amusant en het was erg leuk. 
Na de bedevaart heb ik opnieuw zorg voor mezelf kunnen dragen. Ik kijk  ongeduldig uit naar de volgende 
bedevaart. 
 

Christine KAYOLO 
 

Een bescheiden reflectie na Lourdes 2024. 
 

In 1969 kwam ik naar Lourdes met de Belgische militaire bedevaart en daarvoor twee keer met 
de  équipes  Saint-Michel. 
Het telefoontje van Mgr. Terlinden naar onze parochie van Sint Nicolaas in La Hulpe had mijn aandacht 
getrokken en nu, na zoveel jaren, keer ik terug naar deze symbolische plek die Lourdes is. 
Ik was nieuwsgierig om dit heiligdom terug te zien maar was  vooral benieuwd naar het gevoel dat ik zou 
ervaren ! 
Als we deze vurigheid nog steeds voelen, is het alsof deze in een zekere terughoudendheid is gehuld en zich op 
een meer 'discrete' manier manifesteert. Ook bij de zieken merkte ik minder enthousiasme, alsof ze niet echt 
blij waren om daar te zijn. Maar het is natuurlijk moeilijk om tot hun gedachten door te dringen! Dit is mijn 
indruk vergeleken met de herinneringen die ik heb aan de vroegere bedevaarten. 
Voor het publiek, de bezoekers voor één dag, is er echt sprake van een zoektocht naar spiritualiteit, die in onze 
wereld zo afwezig is. 
 
Wij gaan naar Lourdes om de HOOP te ontvangen die de Maagd Maria geeft, de immense overtuiging dat 
door op haar voorspraak er een antwoord  komt  op onze verzoeken, wat die ook mogen zijn. 
De Maagd daagt ons uit en spoort ons aan om de “Hoop” niet te verliezen. Voor mij is dit DE sterke 
boodschap die ik heb mogen ervaren. 
Uiteraard danken wij de Hospitaliteit die deze "oude" nieuwkomer met grote vriendelijkheid en 
welwillendheid verwelkomden. Ze geven allemaal het beste van zichzelf aan de zieken! 
En wat te denken van de begeleidende Pastors en Diakens? Zij zijn werkelijk getuigen van een levende kerk. 
Dankzij hen! 
Dit is een persoonlijk getuigenis. 

 Eric, pelgrim Mechelen-Brussel  2024. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Viering met Samana 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gebaar van het Licht  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

Kom drinken van de bron en was u. 

Moge  door dit water ik gereinigd 
worden  van mijn zonden, moge 
mijn lichaam en ziel worden 
genezen, en moge uw vrede en 
liefde mijn hart vullen. 
 
O Maria, toevluchtsoord voor de 
zieken, kom voor mij tussenbeide 
bij uw Zoon, schenk mij kracht, 
genezing en genade, om te leven in 
trouw aan uw goddelijke liefde. 
 
Ik dank u, Heer, voor uw oneindige 
liefde en uw eindeloze 
barmhartigheid, en ik vertrouw u 
mijn lijden, mijn verdriet en mijn 
hoop toe. 
Amen. 
Je te remercie, Seigneur, Pour ton 
amour infini et ta miséricorde sans 
fin, Et je te confie mes souffrances, 
mes peines et mes espérances. 
Amen. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdag 10 augustus werd ik uitgenodigd in het Vicariaat van Brussel om de andere hospitaliers te leren kennen, 
een voorstelling bij te wonen over de algemene werking van de hospitaliteit en om geïnformeerd te worden over de 
taakverdeling. 
 
Ik ontdekte een ervaren team en voelde me meteen welkom en geïntegreerd onder de hospitaliers, zozeer zelfs dat 
mij werd gevraagd of ik verantwoordelijk wilde zijn voor het verdelen van de foto’s die gemaakt werden tijdens de 
bedevaart. 
 
Vanaf het moment dat de pelgrims werden ontvangen in Brussel, aan de basiliek van Koekelberg, heerste er een 
goede familiale sfeer waar iedereen blij was elkaar te zien. 
Monseigneur Luc Terlinden had aandacht voor alle deelnemers van de Bedevaart en kwam iedereen tijdens  de 
treinreis persoonlijk begroeten, zowel op de heen- als op de terugreis. 
 
Ik ben al twintig keer op bedevaart naar Lourdes gegaan als hospitalier met een andere organisatie, maar dit was de 
eerste keer dat ik deelnam aan de diocesane bedevaart van Mechelen-Brussel, met als bijzonderheid dat deze bestaat 
uit verschillende groepen die goed samenwerken.. 
 
Wat ook geweldig is, is de deelname van een indrukwekkend aantal priesters en diakens. De conferenties waren zeer 
interessant en de vieringen erg mooi. Ik heb de hoogtepunten van de bedevaart enorm gewaardeerd, zoals het 
offeren van de kaarsen en de zegening van het Licht, het gebaar van het water, de kruisweg en de mogelijkheid om 
het sacrament van de verzoening en de ziekenzalving te ontvangen. 
 
Hartelijk dank aan de directeurs Paul Van Assche en Christian Van Robaeys, aan de voorzitter van Hospitaliteit Brigitte 
Delvaux, aan de vicevoorzitters Kris Mortelmans en Pierre Merlin, aan de verpleegkundige verantwoordelijke Cécile 
Mertens, en tevens  aan alle bedevaarders. 
 
Tot volgend jaar!  
 

Amaury de Maere 
 
 
 
 

  
 
 

Kijken en verkondigen   

Mijn eerste deelname aan de diocesane bedevaart van Mechelen-Brussel in Lourdes. 
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